Hymne marollien

Waaile zaain Marollien gebou-ou-re,
En van de Do-che gienne schrik !

Teige’n ons zaain zaai-le verlou-re,

Emme gien woe-pes, smaaite waaile
mi ons sjik!! (bis)

Trekt aaile weg, ze goén goén afko-me,
In uile’n um, mi cara-bitches in !

En uile puu-te stoén toch zoe krum,
En uile smo-ol, verbra-and van de zo-ne !!!

REFRAIN

‘k Geif ie-ne ne slag oep zaaine smool ...
‘k sloég ie-ne de kop in mi ne stool ...

Gotjs voesj! Gotsj voesj!!

Bla-aift éé ni stoén !
Ma lee-ke’n és gedoén !!1!
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