L'hymne marollien
(sur L'air de la Marseéillaise)

aile Zaain Marollien ge-bou-e-re
van de Doche ginne schrik !!!
eige ons zaain zaaile veloure

Emme gien woepens, smaaite waaile mi ons schik !!
(bis)

Trekt aaile weg, ze goen goe’n atkomme,
In uile hum, mi carabitches in,

En uile puute stoen toch zoe krum

n uile smool, verbra-and van de zone !!!

FRAIN

eif iene ne slag op zaain' smool !!!
eg iene de kop in mi ne stool !
voech ! Gotch voech !!

ni stoen !!

gedoen !1!!
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